
 

‘Met onrust in de wereld en misschien ook onrust in ons hart,  bidden wij voor onze 
geloofsgemeenschappen. Dat Gods Koninkrijk mag groeien, waarin we mogen ontdekken dat het niet 
gaat om macht, om geweld, om luxe of bezit, maar om betrokkenheid op elkaar. Dat we elkaar kunnen 
vergeven, dat we elkaar weer kunnen opnemen in onze gemeenschap en dat we veel opgeblazen zaken 
weten te relativeren, zodat de glimlach aanwezig mag zijn op ons gezicht.’   

Dit bad een gastvoorganger onlangs bij ons in de kerkdienst. Hij had het verlangen van onze gemeente 
niet beter kunnen samenvatten.  

  

 

De Protestantse Gemeente te Menaam wil de tegenhanger zijn in een maatschappij waarin economisch 
gewin en individualisme de boventoon voeren. Vaak lukt dat en ervaren we een  stukje van het Koninkrijk. 
Als we op zondag eerbiedig, maar in een ontspannen sfeer ons geloof vieren. Als we in een door de 
tieners vormgegeven dienst ervaren hoe jonge mensen – tegen de tijdsgeest in – vrijuit durven getuigen 
dat ze God nodig hebben in hun leven. (Kijk vooral terug op Kerkomroep: 
kerkomroep.nl/kerken/21912/video/2503230926) Als we elkaar opzoeken voor een goed gesprek, een 
maaltijd, bloemschikken, wandelen. Als we zien hoe mensen rust vinden in de bezinningstuin bij de kerk. 
Als we van onze overvloed kunnen delen door wat levensmiddelen naar het Deelstation te brengen, dat 
onze diaconie samen met Dorpsbelang heeft opgezet. Op zulke momenten ervaren we hoe mooi en 
belangrijk het is om een geloofsgemeenschap te zijn.   

  

 

We gunnen het onze ‘zoekende’ dorpsgenoten om ook deel uit te maken van onze gemeenschap. Niet 
omdat we per se de kerk weer vol willen hebben op zondagochtend, maar omdat we geloven dat het 
goed is voor een mens om te leven in afhankelijkheid van God in plaats van… ja, wat? Dat het fijner en 
gezonder is om je gezien en gekend te voelen in plaats van ieder voor zich door het leven te moeten gaan. 
Dat je het ware geluk niet vindt in je geld of bezit maar in de wetenschap een geliefd kind van God te zijn.  

  

 

Het lukt ons helaas niet goed om deze boodschap over te brengen. We zijn de afgelopen jaren veel 
gemeenteleden kwijtgeraakt, ook mensen die voorheen erg betrokken waren. Nieuwe instroom is er niet 
tot nauwelijks. Dat is een landelijke tendens, die we in Menaam niet zomaar zullen kunnen keren. Toch 
willen we ook in de spiegel kijken. Stralen we misschien uit dat ‘bij de kerk horen’ nóg meer drukte 
veroorzaakt in ons toch al zo volle leven, in plaats van de rust die we zoeken? Het zou zomaar kunnen. 
Onze ambtsdragers en vrijwilligers zijn enorm betrokken en zetten van alles op touw (kijk maar eens in 
ons boekje Bouwstenen), maar ze lopen ook weleens op hun tandvlees… Met steeds meer taken op ons 
bord is het – in alle eerlijkheid – soms lastig om het heilig vuur brandend te houden.   
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We voelen daarom sterk de behoefte aan een voorganger die het vuur in onze gemeenschap (opnieuw) 
kan aanwakkeren. Iemand die zelf in vuur en vlam staat voor het geloof en die de roeping voelt mensen 
nieuwsgierig te maken naar de verlossende boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. Iemand die 
ons die boodschap zo duidelijk kan uitleggen, dat wij ons aangevuurd weten om van waarde te zijn voor 
onze dorpsgenoten. Dat is namelijk wat we ons hebben voorgenomen in het beleidsplan ‘Voor, met en in 
het dorp.’   

Met een beetje mazzel merken passieve en ‘afgehaakte’ gemeenteleden ons hernieuwde enthousiasme 
op en komen ze (weer) meedoen. Niet vanuit schuldgevoel of plichtsbesef, maar omdat de gemeente 
(weer) een gemeenschap is waarmee ze een diepe verbondenheid voelen, en die ze dus niet (meer) 
willen missen.        

We willen ons graag afhankelijk opstellen en God de ruimte geven om de juiste persoon op ons pad te 
brengen. De predikant in kwestie voelt zelf wel aan welke vaardigheden nodig zijn om de roeping in de 
praktijk te brengen. Bijvoorbeeld dat het erg handig is om Fries te kunnen verstaan.  Andersom wil de  
beroepingscommissie zich niet blindstaren op een ideaalplaatje of een ‘checklist’, maar met een open blik 
contacten leggen. Uitgebreider dan het bovenstaande wordt deze profielschets dan ook niet.   

  

 

Om predikanten/kerkelijk werkers die een nieuwe gemeente zoeken toch wat houvast te geven nog wel 
het volgende:   

- Onze gemeente telt 458 leden (04/04/2025), waarvan 214 doopleden, 198 belijdende leden en 46 
overige leden. De leeftijdsopbouw is als volgt:    

  
- Gemiddeld bezoeken ongeveer 50 mensen de zondagse dienst.   

- We werken met een systeem van een mimimaal aantal ambtsdragers, met daaromheen groepjes 
ondersteuners voor jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en beheer.    

- We bieden een aanstelling van 0,8 fte. Eventueel kan deze verdeeld worden over meerdere personen, 
bijvoorbeeld een voorgangerspaar. Het is dan geen bezwaar als de een predikant is en de ander kerkelijk 
werker.   

- We hebben geen pastorie meer maar willen graag helpen om geschikte woonruimte in het dorp of de 
directe omgeving te vinden.   

- Menaam (ca. 2800 inwoners) ligt halverwege Leeuwarden en Franeker en is goed bereikbaar via de A31. 
Het dorp heeft een basisschool, een huisartsenpraktijk en meerdere winkels, waaronder een 
supermarkt.    


